
 

 

DE DANSER IN HET MAANLICHT / Lily Touwen 

  

De maan werd voller, voller, 
de tel kwijt hoeveel keer 

  
Wij waren leeg van maag 

en leger nog van hart 
  

Wij konden niets dan 
roerloos, weerloos wachten 

  
tot onherroepelijk 

en na te weinig nachten 
  

hij weer verscheen 
SONEI, onze foltergeest 

  

Opgeladen door een stroom van licht 
van haar die hij aanbad 

  
maar die wij woordloos haatten 

danste hij licht door duistere straten 
  

Laat hem voorbij gaan, O, 
laat mij de dans ontspringen! 

  
Dit vege lijf is niet veel meer 

dan ingehouden adem 
  

De dans is uit, een wolk 
verduistert zijn verdwijning 

  

Hoeveel volle manen nog 
vóór de bevrijding ? - 

  
  


