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De auteur, Djakarta 1957





Nederlands-Indië, Insulinde.  
Inzet: Nederland op gelijke schaal



Tempo doeloe, een omhelzing: 
‘Over een kolonie die niet had mogen bestaan...’



Batavia, 1619 onder bewind J.P. Coen





Konigsplein, Batavia ca. 1900





Tempo doeloe, verzonken wereld



Grote Postweg, Bandoeng 1938





Hella S. Haasse en familie, Batavia 1938



Van oerwoud tot plantage, ca. 1930







Afscheid van Indië, jaren ’30: het gemis



Proklamasi, 17 augustus 1945



Tjideng Kamp, Batavia



‘Wie herkent mijn moeder?’



Nederland zonder Indië: onvoorstelbaar







Politionele Acties cq. koloniale oorlog:  
‘We need just now independence!’  



Soevereiniteitsoverdracht, 26 december 
1949, Solo





Militaire parade bij standbeeld Jan 
Pieterszoon Coen, Batavia 1898



Standbeeld Jan Pieterszoon Coen, Hoorn, 
oktober 2016


